
Kerstavondviering voor licht- en
ongelovigen
De Kapel Bloemendaal


 

Woensdag 24 december 2025 van 21:00 tot 23:00 uur

Over 3 weken


 

De Kapel Bloemendaal

Potgieterweg 4, Bloemendaal

Als de winter op zijn diepst is en de dagen op zijn kortst, kruipen mensen bij elkaar om licht voor elkaar te zijn. We maken onze huizen

feestelijk met kerstbomen en allerlei prullaria, we bereiden ons voor op een feestelijke maaltijd, rijkelijk overgoten, met familie en

vrienden: Het is Kerstmis! Alhoewel oorspronkelijk een religieus feest, heeft het kerstfeest zich daaraan ontworsteld en is het een feest

van vrede en hoop voor alle mensen van goede wil. Er zijn er die goede herinneringen hebben aan de nachtmissen en

kerstavonddiensten die ze als kind bezochten. Met Kerstmis zaten de kerken voller dan op andere dagen. Zelfs toen de God van onze

jeugd ons niet meer zo aanspraak als ooit. Kerstmis vieren in een kapel, op Kerstavond, kan dat nog, als het idee van een opperwezen je

verlaten heeft of naar de randen van je blikveld is verdwenen? Ja, dat kan! Samenkomen om naar oude en nieuwe liederen te luisteren,

naar oude verhalen over een kind geboren in een stal, een kind dat zal uitgroeien tot de verbeelding van een betere wereld.

Inspirerende woorden en het delen van hoop op een wereld waar vrede is voor ieder mensenkind.

We gaan het doen, in De Kapel Bloemendaal op Kerstavond.  We komen bij elkaar en vieren de hoop, vieren het leven, verlangend naar

vrede op aarde. En God? Misschien is God wel geen opperwezen, maar de verbeelding van onze hoop. Hoe dan ook, weet je welkom

op Kerstavond, in De Kapel Bloemendaal voor warmte, sfeer, schoonheid en inspiratie. Met medewerking van:Paul Valk –

piano/orgelJomien Tissink – sopraan

 

Bart-Jan van Gaart studeerde theologie aan de KTUA en bij Fontys in Amsterdam. Hij is gedurende 25 jaar werkzaam geweest als

manager in verschillende profit en non-profit organisaties, maar heeft altijd voeling gehouden met theologie en levensbeschouwing. Op

zijn 55e besloot hij het roer om te gooien en zich ook professioneel bezig te gaan houden met de theologie. Bart-Jan is werkzaam als

docent en geeft het vak Levensbeschouwing aan leerlingen in het VWO. Daarnaast is hij voorganger in de liturgie op diverse plaatsen

waaronder Ekklesia Amsterdam en een aantal gemeenten binnen de PKN. Ook is hij voorzitter van het Augustijns Verband dat zich

inzet om het werk en de inspiratie van deze filosoof, theoloog, kerkvader en uitvinder van het genre autobiografie levend te houden in

Nederland.

Kern
Bloemendaal

Voor wie
Volwassenen, Senioren

Waarover
Religie / spiritueel

Wat
Kerkdienst



Ga voor meer informatie naar
bloemendaalsamen.nl/agenda
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